
Ondertussen transformeerde onze Wondere Ruimte tot Kerststal. Dat de figuren 
veel kijkers trekken, is voor de crea eve ontwerpers - de leerlingen van het  
5e jaar PUB (Decor, Etalage en Publiciteit) van Portus Berkenboom - zeker een 
opsteker! Enthousiast kwamen deze ‘Picasso’s’ zelf hun resultaat bewonderen. 

Hoelang deze Wondere Ruimte blijft?  

We hopen stilletjes dat er geen einde aan komt, dat het verder gaat, ook 
wanneer het bouwwerk als dusdanig verdwijnt. We hopen op een blijvende 
samenwerking met bewegingen en diensten, al dan niet vanuit christelijke 
inspiratie. Als het goede maar gebeurt. En dat wij dit doen vanuit het voorbeeld 
van Jezus van Nazareth, als kind geboren, Zoon van God en mensenzoon, kan ons 
alleen maar inspireren en motiveren om stilletjes verder te doen, liefst met 
herders en koningen van vandaag, engelen, Maria's en Jozeffen,  
met Hanna's en Simeons, met jou en mij.   

Een wens voor 2024. We krijgen er zelfs een dag extra voor!   

Van harte  

Lieve Van Driessen 

Vertelnamiddag 

Legodag met 160 bouwers aan het kerstdorp 
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Beste vrienden van onze geloofsgemeenschap, 

Beste sponsors,  

Vooreerst een welgemeende dankjewel voor jullie blijvende steun aan onze vzw 
Pastorale Animatie. Dankzij jullie bijdrage kunnen we Lieve als pastor houden.   
Zo blijven we een levende gemeenschap waar velen zich thuis mogen voelen   
en waar we energie halen om er te zijn voor onze naasten.  

Met 2024 in zicht willen we jullie het beste wensen voor het komende jaar.  

We nodigen jullie ook uit op de impulsavond op 12 januari.   
We klinken op wat voorbij is en op wat nog aan goeds komen gaat.  

In deze nieuwsbrief laten we Lieve aan het woord   
rond ons project “Wondere Ruimte”.  

Nieuwjaarsgiften voor onze vzw zijn heel welkom via:  
- een overschrijving op het rekeningnummer:   
  BE74 7755 9270 7407 van vzw Pastorale Animatie, Tereken 5A, 9100 SN, of  
- een bedrag, onder gesloten envelop, gericht aan de vzw Pastorale Animatie,   
   af te geven op het secretariaat of in de brievenbus van pastorij Tereken  

 



9 januari 2023.  

Nee, deze keer geen fout in datum, we keren effectief een jaar terug in de tijd.  

Op de Lokale Pastorale Ploeg van Tereken, de LPG-T weet je wel, zijn de 
hersenen volop aan het draaien. "Zouden we niet een project opzetten, van 
september tot lichtmis om in de donkerste dagen gezinnen, ouderen, kinderen, 
al wie wil, kansen te geven tot ontmoeting. We kunnen een tentoonstelling 
organiseren, nightfever, een geloofsgesprek opzetten, … Laten we dat samen 
doen met bewegingen, scholen, woonzorgcentra, dienstencentra en met de stad 
in het kader van 'iedereen mee'."  

Zo ging het nog eventjes door: het nieuwe jaar bracht precies frisse ideeën mee.  

Het was natuurlijk niet op één avond geklonken. Want hoe zouden we dit vorm 
geven en wie zou dit verder uitwerken en hoe maken we het bekend en wie 
spreken we aan en wie kan dit financieren en …?   

Ondertussen zijn we een – bijna - jaar verder en hebt u gaandeweg de Wondere 
Ruimte binnen en buiten kunnen beleven. Want gaat het daar niet om: 
   dat het niet zozeer een constructie is, maar wel ontmoetingskansen biedt, 
   dat we laten zien aan vriend en vreemde dat 'geloven' veel facetten heeft,  
   dat wij als Christenen er niet alleen in staan, maar liever nog  
   met velen aan hetzelfde zeel trekken, ten goede van velen,  
   dat zowel gekende als nieuwe initiatieven ontstaan als mensen samenwerken 
   dat ...  

We zijn dankbaar dat we hiervoor het fiat kregen van Space For Grace, een 
organisatie die plaatselijke geloofsgemeenschappen wil versterken door 
haar vernieuwende initiatieven te ondersteunen met een geldelijke bijdrage en 
door de projectteams samen te brengen. Nieuwe levenskracht dus aan concrete 
geloofskernen binnen de katholieke kerk.  

De housewarming van de Wondere Ruimte, een symbolische ontmoetingsplaats, 
op zondag 22 oktober, was direct al een mooie opsteker voor de vele aanwezigen 
en door de wijze woorden van onze burgemeester Lieven Dehandschutter, die 
tevens ook de eer kreeg het gouden lint door te knippen.  

Dat onze wondere ruimte stormen weet te doorstaan, is ook letterlijk te nemen. 
Sinds deze door de Scouts van Tereken en vrijwillige handige Harry's werd 
gesjord en gebouwd, kenden we vooral regen en wind, wind en regen en nog 
eens regen.   

Maar de initiatieven bleven doorgaan: maken van bloemstukjes; een 
vertelnamiddag voor kinderen en ouderen; nightfever op Allerheiligen, Taizé-
viering; luisterbankje met verhalen via QR-code; kerststalbeelden à la Picasso, 
gemaakt door leerlingen van Berkenboom, lego-kerstdorp mét aansluitend 
tentoonstelling; soep op de stoep en we zijn nog niet aan het einde van ons 
project.  

Je bent zeker ook welkom op de babyborrel op 31 december en op driekoningen, 
6 januari om 14u voor het sterzingen.  

Bloemstukjes n.a.v. Allerheiligen Nigh ever 

Opening door de burgemeester en bloemen met wensen 

Vertelnamiddag met kinderen en ouderen 


